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Ở Trà vinh một tuần lễ, gia đình tôi đi 
cúng mộ Ba tôi và Má vợ; rồi nhiều bà con và bạn 
bè cùng đưa lên Sàigòn. Nhạc gia cho một cặp dê, 
bà con hai bên đem nào là cua, tôm, gà, vịt,...và 
đích thân hai tay nấu ăn giỏi là Cô Hai Néo và anh 
Hai Sang đứng bếp nấu đãi bạn bè lối xóm hơn 
một trăm người. Trong đó có anh Sáu Lương, anh 
Triệu, cò Thu, anh Nhàn, ông cụ Hiếu,...  

Bà tổ trưởng hỏi sao không mời những 
người bên Phường, tôi mỉm cười ngụ ý cho bà biết 
là: Đồ ăn ngon - Chỗ ngồi ăn ngon - “Người ngồi 
ăn không ngon” - ...Không ngon!!! (Tản Đà) 

 

 
 

Sáng hôm sau ba xe bus mà tôi đã thuê đến 
chở bà con, lối xóm, bạn bè (trong đó dĩ nhiên có 
Chấn) để đưa tiễn gia đình tôi ra phi trường. Bà cụ 
nhà đối diện, má của cựu Trung tá Tôn thất Hiếu 
Truyền Tin SĐND, và bà Sáu đã ôm vợ tôi khóc 
một cách ngon lành. Mười bốn năm ở đây, chúng 
tôi đã gây được thiện cảm với bà con lối xóm, lúc 
làm ăn phát đạt, chúng tôi thường giúp đỡ những 
người bị khó khăn.  

Ông cụ Tôn Thất Hoàng rất thương gia 
đình tôi; mỗi lần đi thâu tiền về trễ, ông thường 
đứng trước cửa trông ngóng vì xe tôi ưa hư vặt 
(chạy tới gãy cốt xe mấy lần, thật nguy hiểm!). Cụ 
đích thân qua sửa dùm, mặc dù tuổi đã trên chín 
mươi mà vẫn còn mạnh mẽ. Lúc từ giả mọi người, 
từ trong phòng kiếng tôi thấy một bàn tay thiếu 
ngón đang cố nhón lên vẫy chào; biết đó là bạn 
thân Quách V Trường, khiến tôi ứa nước mắt, 
nguyện khi tới Mỹ, sẽ hết lòng dùng khả năng vận 
động giúp bạn toại chí (tôi thường tin tưởng quyết 

tâm của mình, hễ mà hứa thì phải cố gắng làm cho 
được). Ngồi trên máy bay mà tôi vẫn còn liên 
tưởng đến ngày nào hai đứa cùng dầm mưa đứng 
trước Sở Ngoại Vụ, Nguyễn Du, và Nguyễn Trải.  

Trường đã chịu bao nhiêu gian khổ, gánh 
nhiều nỗi đắng cay! Có những buổi trưa hè nắng 
gắt, hoặc những ngày mưa gió bão bùng, anh phải 
cầm đơn chầu chực bọn cầm quyền để mưu cầu 
một tờ giấy xuất cảnh.  

Khi tôi bắt đầu nộp đơn thì Trường đã có 
giấy nầy, anh đã mòn mỏi trông chờ ba đứa em 
ruột ở Pháp và Mỹ. Chờ tới dài cổ, mà chẳng có 
một tia sáng ở cuối đường hầm. Nhìn bàn tay thân 
thương của anh, tôi có quyết tâm tự nhủ: “Yên chí 
đi Trường, hãy tin tưởng thằng bạn nầy, có thể làm 
lai chuyển lòng nguội lạnh của các đứa em. Hơn 
bốn năm qua, đã không đáp ứng lời kêu gọi của 
người anh đang kẹt lại quê nhà”!  Trường tuy cụt 1 
tay 1 chân vì lãnh nguyên trái lựu đạn để che chở 
cứu đồng đội, nhưng cũng cùng vợ đậu cao học 
luật và qua Mỹ cũng xong đại học. 

Lòng đã quyết, tâm chẳng sờn, gót chẳng 
lui! Người ta chỉ sợ lòng người ngại núi e sông! 
Nhưng khi núi sông đã không còn là chướng ngại 
nữa, em gái của Trường sau khi nghe tôi trổ tài 
thuyết phục, bằng lòng làm giấy bảo lãnh. Thế là 
khi núi sông không còn là những chướng ngại nữa 
thì Trường và vợ con không khác gì con chim xổ 
lồng, tung cánh giữa sự đùm bọc, che chở của thân 
quyến và bạn bè! 
 

 
Đối với một người lính, cuộc chiến đấu 

bằng súng đạn mới chỉ là một phần đời. Khi đã 
đánh trận thì không ai đám bảo đảm sinh mạng 
mình an toàn trước viên đạn thù, hoặc ít nhất cũng 
bị thương tật. Trường hợp những người lính bị 
thương tật như tôi, thì cuộc chiến đấu chính bản 
thân mình, với sự tuyệt vọng ở tinh thần, niềm đau 
đớn nơi thể xác,..sẽ là phần đời thứ hai, khó khăn 
hơn và cam go hơn mọi người khác rất nhiều!  

Những Ngày Trên Đất Mỹ. Trương Dưỡng
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“Ai thống lĩnh được hòn đảo thế giới thì sẽ khống chế được cả thế giới”- Halford J. Mackinder 

    

Mở đầu 
Tranh chấp chủ quyền Biển Đông, nhất là 

hai quần đảo Hoàng Sa (Pracel hay Paracels) và 
Trường Sa (Spratlys) nổi lên từ sau Chiến tranh 
Thế giới thứ II, nhưng càng ngày càng leo thang 
tới mức độ khá nghiêm trọng, nhất là từ cuối thập 
niên đầu thế kỷ XXI bởi các hành động cứng rắn 
đòi chủ quyền của một số nước liên quan. 

Sự nóng lên đó cùng với tần số cao các 
cuộc hội nghị, diễn đàn an ninh quốc tế đề cập 
nhiều đến vấn đề này đang báo hiệu sự thay đổi 
cách tư duy và hành động chiến lược của nhiều 
quốc gia đối với Biển Đông cũng như sự biến động 
phức tạp của môi trường địa chính trị và trật tự khu 
vực. Đây là một vấn đề rất lớn, không chỉ liên quan 
đến tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, mà còn chứa 
đựng lợi ích và tham vọng chiến lược rộng lớn hơn 
của nhiều nước tại khu vực này.. Hơn nữa, ngoài 

khía cạnh lịch sử, pháp lý về chủ quyền biển Đông 
và vấn đề cạnh tranh địa chính trị tại vùng biển 
này, Biển Đông hiện nay không chỉ thu hút sự 
quan tâm lớn của các nước có yêu sách đòi chủ 
quyền mà còn cả các nước lớn ngoài khu vực là 
Mỹ, Nhựt, Ấn Độ, Úc… và sự gia tăng xung đột ở 
Biển Đông hàm chứa một “thảm họa địa chính trị” 
có thể xẩy ra trong tương lai tại vùng biển tranh 
chấp này hay không? 

Bài viết này dựa vào thuyết địa chính trị, 
tức là sự tương tác giữa yếu tố chính trị và địa lý 
trong việc xác lập trật tự quyền lực ở một không 
gian lãnh thổ được xác định; chính sách của các 
nước (nhất là nước lớn) trong việc sử dụng vị trí 
địa lý và tình huống chiến lược hiện nay ở Biển 
Đông như một phương tiện hay nguồn lực để thực 
hiện mục tiêu địa chính trị (quyền lực) tại Đông 
Nam Á. 

 

 
Bản đồ Biển ĐôngViệt Nam 
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1. Vị trí chiến lược của biển Đông: 
Biển Đông là một biển nửa kín, rìa Tây 

Thái Bình Dương có diện tích khoảng 3,5 triệu 
km2 trải dài từ Singapore đến eo biển Đài Loan. 
Ngoài Việt Nam, biển Đông được bao bọc bởi 
Trung cộng, Đài Loan, Philippines, Indonesia, 
Brunei, Malaysia, Singaporre, Thái Lan và 
Campuchia. Với hệ thống các đảo và quần đảo (1), 
Biển Đông được nối thông với biển Hoa Đông của 
Trung Cộng và biển Nhật Bản (qua eo biển Đài 
Loan), thông với Thái Bình Dương qua các biển 
đảo của Philippines và thông với Ấn Độ Dương 
qua eo biển Malacca. Xung quanh biển Đông có rất 
nhiều vịnh quan trọng như vịnh Bắc Việt, vịnh 
Thái Lan, vịnh Subic, vịnh Manila với nhiều cảng 
nước sâu vv… Chính vì vậy Biển Đông trở thành 
nơi xuyên qua của các luồng thương mại hàng hải 
và hàng không quốc tế, nối liên các nước Đông 
Bắc Á với Đông Nam Á và là đường hàng hải ngắn 
nhất nối Thái Bình Dương với Ấn Độ Dương. 
Trong số 10 tuyến đường hàng hải chính trên thế 
giới thì 5 tuyến đi qua khu vực Biển Đông. Hơn 
90% thương mại quốc tế được vận chuyển bằng 
đường biển, trong đó 45% đi qua biển Đông (2). 
Có khoảng 80% lượng dầu thô nhập khẩu của 
Trung Quốc, 60% của Nhật Bản và 66% của Hàn 
Quốc đi qua biển Đông; Có tới 42% hàng xuất 
khẩu của Nhật Bản, 55% hàng xuất khẩu của các 
nước Đông Nam Á, 26% hàng xuất khẩu của các 
nước công nghiệp mới và 40% hàng của Australia 
cũng đi qua vùng biển này. Đối với Việt Nam, hơn 
95% hàng xuất khẩu thông qua đường biển. Có thể 
nói, biển Đông đã trở thành “van điều tiết” dòng 
chảy thương mại, đặc biệt là vận chuyển dầu hỏa 
giữa các nước Trung Đông và châu Phi và các nền 
kinh tế ở Đông Á. Chính có những lợi thế trên, 
Biển Đông thường được ví như “Địa Trung Hải 
châu Á”.     

Không những thế, biển Đông còn là nơi 
chứa đựng nguồn tài nguyên thiên nhiên phong 
phú, giàu có, nhất là dầu khí và sinh vật biển. Theo 
đánh giá khu vực này chứa khoảng 130 tỷ thùng 
dầu mỏ và 900 tỷ mét khối khí đốt tự nhiên, trong 
đó đã có khoảng 7 tỷ thùng dầu đã được kiểm 
chứng với khả năng sản xuất 2,5 triệu thùng/ngày. 
Hơn nữa, vùng biển Đông còn có một lượng khí 
đóng băng lớn, tương đương với lượng dự trữ dầu 
khí trên. Ngoài ra, dưới đáy biển còn có khá nhiều 
kim loại quý hiếm như Coban, Mangan. Về hải 
sản, có trên 100 loài cá có giá trị kinh tế cao và có 
khả năng khai thác với số lượng lớn. Hiện nay, sản 

lượng đánh bắt cá tại vùng biển này chiếm khoảng 
7-8% của cả thế giới. 

Trong khu vực biển Đông thì quần đảo 
Trường Sa không chỉ có diện tích lớn nhất (trên 1,3 
triệu km2, chiếm 38% tổng diện tích biển Đông), 
chứa đựng nhiều nguồn tài nguyên thiên nhiên 
nhất, đặc biệt là dầu khí, mà còn là nơi có vị trí 
chiến lược về giao thông hàng hải và phòng thủ 
chiến lược. Nếu quần đảo này có căn cứ quân sự 
hiện đại thì có thể kiểm soát được một địa bàn 
rộng, gần như toàn bộ Đông Nam Á và Đông Nam 
của Trung Cộng. Chính những lợi ích to lớn trên 
đã kích thích thêm tham vọng địa chính trị của 
nhiều nước nhất là tên tham ô Đại Hán, làm cho 
Biển Đông trở nên nổi sóng trong nhiều thập kỷ 
qua. 

 

 
Quần đảo Trường Sa Việt Nam 

 

2. Leo thang tranh chấp ở Biển Đông 
Trước thế kỷ XX, ngoại trừ Việt Nam, 

không có nước nào trong khu vực có bằng chứng 
để chứng minh họ đã xác lập chủ quyền tại hai 
quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Sách “Trung 
Quốc Địa lý Giáo khoa” của Tàu khựa xuất bản 
năm 1906 không đề cập tên Tây Sa và Nam Sa và 
ghi rằng điểm cực Nam của Trung Quốc là đảo 
Hải Nam. Trong khi đó, suốt trong gần 3 thế kỷ (từ 
thế kỷ XVII đến nửa sau thế kỷ XIX, các triều đại 
phong kiến Việt Nam luôn cử những đội dân binh 
đến các quần đảo này để khảo sát và khai thác các 
nguồn tài nguyên. Pháp cai trị Việt Nam, quản lý 
hai quần đảo này và đến 1956 chính quyền VNCH 
tiếp quản, lập nên các đơn vị hành chính mới. Tuy 
nhiên, vào tháng 4 năm 1956, Tàu khựa lợi dụng 
cơ hội Pháp rút khỏi đó, bí mật đổ bộ chiếm nhóm 
đảo phía Đông quần đảo Hoàng Sa. Tháng 1 năm 
1974, khi chế độ VNCH đang trên đà sụp đổ, Tàu 
khựa dùng vũ lực chiếm cụm đảo phía Tây quần 
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đảo Hoàng Sa và sau đó chiếm toàn bộ 23 đảo, bãi 
đá và cát thuộc quần đảo này (3). 

Còn ở Trường Sa, trong khi Việt Nam gặp 
khó khăn lớn, Trung Quốc vào tháng 3 năm 1988 
đã dùng vũ lực, chiếm đóng trái phép bãi Đá Chữ 
Thập và Đá Gaven cùng với một số bãi đá ngầm ở 
quần đảo này. Đến năm 1992, họ lại chiếm thêm 
Bãi Vạn An trên thềm lục địa của Việt Nam. Vào 
tháng 2 năm 1995, Trung Quốc bí mật chiếm bãi 
đá thuộc nhóm đảo Vành Khăn (Mischief Reef) do 
Philippines quản lý. Như vậy, hiện đang tồn tại 
tranh chấp chủ quyền tại quần đảo Trường Sa giữa 
giữa 4 nước 5 bên, gồm có Việt Nam, Trung Cộng, 
Đài Loan, Philippines, Malaysia. Trong cuộc tranh 
chấp này Việt Nam, Trung Cộng và Đài Loan đòi 
chủ quyền hầu như toàn bộ quần đảo Trường Sa, 
Philippines và Malaysia đòi chủ quyền một phần 
của quần đảo này. 

Ngoài hai quần đảo trên, tranh chấp Biển 
Đông còn mở rộng ra cả vùng biển phía Nam đảo 
Trường Sa giữa 6 nước 7 bên gồm: Việt Nam, 
Trung Quốc, Đài Loan, Philippines, Malaysia, 
Indonesia, Brunei. Chính quyền Đài Loan coi vùng 
biển này nằm trong đường biên giới “lưỡi bò” là 
vùng nước lịch sử do họ đơn phương tuyên bố sở 
hữu từ cuối năm 1947. Từ sau 1949, nước Cộng 
hòa Nhân dân Trung Hoa (tức tàu khựa) cũng có 
những tuyên bố tương tự (4). 

 
Do nhiều nguyên nhân, trong đó có nhu 

cầu phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa 
Trung Quốc và ASEAN, tranh chấp Biển Đông 
giữa các nước liên quan đòi chủ quyền trong nửa 
thập niên đầu thế kỷ XXI có phần lắng dịu. Tuy 
nhiên, từ sau đó, nhất là từ 2009 cho tới nay, tình 
hình Biển Đông lại trở nên căng thẳng. Vào tháng 
5 năm 2009 Tàu phù chính thức gửi lên ủy ban 
LHQ về ranh giới thềm lục địa (CLCS) “Báo cáo 
về thềm lục địa mở rộng ngoài 200 hải lý của nước 
Cộng hòa nhân dân Trung Hoa”, trong khi đó họ 

liên tục gửi công hàm phản đối hồ sơ của các nước 
khác như Việt Nam, Malaysia và Philippines (5). 
Trong các Công hàm này của Trung Quốc có kèm 
theo một bản đồ “hình lưỡi bò” (đường chữ U) 9 
đoạn và cho rằng “Trung Quốc có chủ quyền 
không thể tranh cãi đối với các quần đảo ở biển 
Nam Trung Hoa (Biển Đông) và có chủ quyền và 
quyền tài phán đối với các vùng nước liên quan 
cũng như đáy biển và lòng đất dưới đáy biển”. Hơn 
nữa, Trung Quốc từ thời gian này tăng cường sử 
dụng các biện pháp khác để hỗ trợ cho mục tiêu 
xác lập chủ quyền của họ như tiến hành chấp pháp 
tại các khu vực tranh chấp, gây sức ép một số công 
ty đa quốc gia đang hợp tác thăm dò và khai thác 
dầu khí với Việt Nam và Philippines, tiến hành 
nhiều cuộc tập trận với quy mô lớn trên Biển 
Đông, thực hiện lệnh cấm bắt cá hàng năm và quấy 
nhiễu ngư dân các nước hoạt động hợp pháp trên 
vùng biển của mình v.v.. (6).  

Các hành động côn đồ này đã đi ngược lại 
những nguyên tắc cơ bản của Công ước Luật Biển 
(UNCLOS) năm 1982 và Tuyên bố ứng xử các bên 
về Biển Đông (DOC) năm 2002 mà Trung Quốc đã 
ký, góp phần chính làm cho tình hình Biển Đông 
trở nên căng thẳng. Điều này không chỉ tác động 
tiêu cực đến môi trường an ninh và hợp tác, nhất là 
đến quá trình liên kết Đông Á, gây lo ngại cho 
nhiều nước Đông Nam Á, mà còn làm tổn hại đến 
chiến lược “trỗi dậy hòa bình” của chính bản thân 
Tàu khựa. 

Cùng với hành động trên, Trung Quốc 
cũng không ngần ngại va chạm với tàu của Mỹ 
đang hoạt động tại Biển Đông (7), đồng thời đẩy 
mạnh hiện đại hóa hải quân, không quân, xây dựng 
các cơ sở quân sự lớn ở Đảo Hải Nam (8) tiến hành 
các cuộc tập trận lớn trên biển gần chuỗi đảo thứ 
nhất chạy từ Nhật Bản-Okinawa-Đài Loan xuống 
Philippines, và nhất là việc Trung Quốc coi Biển 
Đông là một phần của “lợi ích cốt lõi” về chủ 
quyền của mình, kiên quyết đòi đàm phán song 
phương với từng quốc gia có yêu sách, không chỉ 
làm cho các nước trong khu vực lo ngại, mà còn 
kích thích sự can dự của nhiều nước ngoài khu 
vực, nhất là Mỹ, nước có lợi ích chiến lược và 
tham vọng địa chính trị tại khu vực này.  
 

3. Va chạm lợi ích chiến lược và xung đột địa 
chính trị tại biển Đông 

Tranh chấp Biển Đông trở nên phức tạp và 
bị đẩy lên mức độ ngày càng gay gắt trong những 
năm gần đây không bắt nguồn từ mâu thuẫn hay 
tồn tại tranh chấp về chủ quyền lãnh hải do lịch sử 
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để lại, vùng chồng lấn ở biển của nhiều quốc gia 
đòi yêu sách, mà còn xuất phát từ sự đan xen lợi 
ích, mưu cầu địa chính trị như là quản lý, kiểm soát 
tuyến hàng hải, hàng không chiến lược và nguồn 
tài nguyên giàu có, đặc biệt là dầu mỏ tại khu vực 
này, từ đó mở rộng ảnh hưởng ra toàn khu vực 
châu Á-Tây Thái Bình Dương. 

Trước hết là lợi ích của Trung Quốc. Tầm 
quan trọng của Biển Đông hết sức to lớn đối với 
Trung Quốc là điều không phải nghi ngờ, nhất là 
khi nước này đã trở thành nền kinh tế thứ hai thế 
giới, đang trên đà phát triển mạnh.  

Về mặt địa chiến lược, Trung Quốc cảm 
thấy bị bao vây. Phía Đông của Trung Quốc đang 
tồn tại khối đồng minh chiến lược Mỹ-Nhật-Hàn 
khá vững chắc. Khối liên minh này không ngừng 
được củng cố, nhất là sau sự kiện “tàu Cheonan” 
(3/2010). Đài Loan vẫn còn là hòn đảo chia cắt, 
được Mỹ, Nhật bảo trợ về mặt an ninh-quốc 
phòng. Những vật cản này làm cho Trung Quốc 
gặp khó khăn lớn thông qua phía Đông để vươn ra 
vùng nước sâu của Thái Bình Dương, trở thành 
cường quốc biển. Phía Tây Nam của Trung Quốc 
giáp Ấn Độ và Myanmar. Trong khi Ấn Độ đang 
trỗi dậy, cố gắng vươn lên thành cường quốc biển, 
và Mỹ đang tìm cách cải thiện, mở rộng quan hệ 
với hai nước Nam Á này, nên con đường đi qua 
phía Tây Nam, mở rộng quyền lực biển ở Ấn Độ 
Dương của Trung Quốc là khá hẹp. Còn phía Đông 
Nam của Trung Quốc, cụ thể là khu vực biển Đông 
có thể là nơi thuận lợi nhất cho nước này thực hiện 
mục tiêu tiến ra các đại dương. Các nước Đông 
Nam Á có yêu sách đòi chủ quyền lãnh hải ở biển 
Đông đều là nước nhỏ với tiềm lực hải quân hạn 
chế. Từ đầu những năm 90 của thế kỷ trước, Mỹ đã 
rút dần các căn cứ quân sự lớn của họ khỏi khu vực 
này, nhất là ở hai căn cứ lớn Subic và Clark trên 
đất Philippines. Bước sang thập niên đầu thế kỷ 
XXI, lợi dụng cuộc chiến chống khủng bố, Mỹ có 
bố trí lại quân đội của họ ở một số nơi trên đất 
Philippines và Thái Lan, nhưng mức độ còn khiêm 
tốn. Hơn nữa, gần một thập niên qua, Mỹ bị sa lầy 
ở Afghanistan và Iraq, lực lượng quân sự bị phân 
tán. Còn nước Nga cũng từ thời gian này rút lực 
lượng quân sự của họ khỏi cảng Cam Ranh. Như 
vậy, ở chừng mực nhất định, Đông Nam Á nói 
chung, khu vực Biển Đông nói riêng trong hai thập 
niên qua dường như có một “khoảng trống quyền 
lực”. Điều này có thể tạo điều kiện dễ dàng hơn 
cho Trung Quốc triển khai lực lượng hải quân 

xuống khu vực Biển Đông đang tranh chấp, nhằm 
thực hiện mục tiêu chiến lược của họ. 

Về khía cạnh địa kinh tế, Trung Quốc đã 
trở thành nước tiêu thụ và nhập dầu mỏ đứng thứ 
hai thế giới. Năm 2008, nước này đã nhập tới 50% 
lượng dầu tiêu thụ trong nước (với 3,8 triệu 
thùng/ngày vào năm 2008), nhưng đến năm 2020, 
theo dự tính sẽ tăng lên khoảng 70% và đến 2035 
là khoảng 75% với khoảng 11,6 triệu thùng ngày. 
Chính vì vậy, Trung Quốc đã coi khu vực Biển 
Đông là “Vịnh Ba Tư thứ hai” về dầu khí, là nơi có 
thể cung cấp nguồn năng lượng bổ sung quan trọng 
cho phát triển tiếp theo của nền kinh tế. 

Cùng với sự phức tạp, khó giải quyết tranh 
chấp dựa trên chứng cứ lịch sử và sự  khác nhau 
trong cách hiểu và áp dụng luật pháp quốc tế. Hơn 
nữa, chủ trương đàm phán song phương với từng 
nước có tranh chấp và coi vấn đề Biển Đông là vấn 
đề khu vực mà Trung Quốc đưa ra không phù hợp 
với thực tiễn đan xen lợi ích và yêu sách của nhiều 
bên và cộng đồng quốc tế tại Biển Đông đã làm 
cản trở các nỗ lực trên của Trung Quốc. Để đáp lại, 
các nước Đông Nam Á có tranh chấp đã đề xuất 
giải quyết vấn đề Biển Đông bằng con đường đa 
phương và dựa trên luật pháp quốc tế, nhằm ràng 
buộc các hành vi của Trung Quốc. 

Hồi đầu tháng 5/2014, sau khi xảy ra sự 
kiện Trung Quốc đưa giàn khoan HD981 vào khu 
vực quần đảo Hoàng Sa thuộc vùng đặc quyền 
kinh tế của Việt Nam để thăm dò dầu khí, dư luận 
thế giới đả từng nhận định, căng thẳng giữa Việt 
Nam và Trung Quốc trên biển Đông là do hành 
động đơn phương từ phía Trung Quốc. Trung Quốc 
phải giải thích về hành động đó đối với Việt Nam 
cũng như cộng đồng quốc tế. 

Nhật đã và đang thực hiện một chuỗi các 
hoạt động để thắt chặt quan hệ với Việt Nam cũng 
như các quốc gia khác ở khu vực Đông Nam Á, 
nhằm đối phó với Trung Quốc. Hồi cuối năm 
ngoái, Nhật đã từng có cuộc gặp lãnh đạo các quốc 
gia khối ASEAN tại Tokyo. Trước nữa, thủ tướng 
đương nhiệm của Nhật đã đến thăm toàn bộ các 
quốc gia trong khối này. 

Riêng với Việt Nam, hồi trung tuần tháng 
ba, ông Abe, Thủ tướng Nhật từng tuyên bố, Nhật 
sẽ sớm giúp Việt Nam phát triển năng lực cho lực 
lượng thực thi pháp luật trên biển, sẽ cung cấp tàu 
tuần tra biển. 

Trong một bài báo dưới tiêu đề “Vì sao 
Trung Quốc muốn biển Nam Hải” tác giả Tetsuo 
Kotani, thuộc viện Okasaki (Tokyo) đã viết: “Mặc 
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dầu mọi chú ý đổ dồn vào nguyên do Trung Quốc 
đang thèm khát nguồn hải sản và năng lượng, 
nhưng nếu không hiểu được tầm quan trọng của 
vùng biển Nam Hải đối với chiến lược nguyên tử 
của Trung Quốc thì không thể hiểu được vì sao 
Trung Quốc lại muốn nới rộng lãnh hải”.  Tetsuo 
so sánh nỗ lực thống trị vùng Biển Đông của Trung 
Quốc tương tự với chiến lược nguyên tử của Liên 
Xô cũ, ở vùng biển Okhotsk trong thời gian Chiến 
Tranh Lạnh, tức là tạo ra một lá chắn nguyên tử 
trên biển đáng tin cậy, mở rộng tuyến phòng ngự 
và địa bàn tấn công địch.   
 

Cuộc đọ sức ở Biển Đông và khu vực Á Châu – 
Thái Bình Dương 

Theo Tetsuo Kotani, Trung quốc sẽ gặp 
nhiều thách thức trong chiến lược khống chế Biển 
Đông và khu vực Á Châu – Thái Bình Dương. 

Thứ nhất, khác với vùng biển Okhotsk của 
Liên Xô, Biển Đông là đường hàng hải quốc tế 
được thế giới công nhận. Hơn nữa, tham vọng Biển 
Đông còn đụng chạm đến quyền lợi chiến lược của 
nhiều quốc gia liên hệ. 

Thứ hai, Hoa Kỳ đã lên tiếng phản đối tại 
nhiều diễn đàn khu vực và nhấn mạnh lợi ích của 
Washington trong tự do hàng hải. Ngoại trưởng 
Mỹ Hillary Clinton đã nói rõ việc này vào tháng 7 
năm 2010 và bộ trưởng quốc phòng Mỹ Robert 
Gates đã nhắc lại trong cuộc họp an ninh Châu Á 
hàng năm.  

Thứ ba, Biển Đông cũng rất quan trọng đối 
với Nhật Bản, không những vì 90%  dầu nhập cảng 
phải đi qua vùng biển này mà còn vì nếu Trung 
Quốc khống chế được Biển Đông thì điều đó sẽ 
làm suy yếu khả năng ngăn chặn của Hoa Kỳ trong 
chiến lược an ninh bảo vệ Nhật Bản.  

Thứ tư,  đối với nước Úc cũng vậy, Biển 
Đông là tuyến cung cấp nguyên liệu và nhu cầu 
giao thông. Ấn Độ, cho đến khi chế được hỏa tiễn 
tầm xa, cũng cần hoạt động trên Biến Đông để lấy 
thế tấn công Trung Quốc, nếu nhu cầu chiến lược 
đòi hỏi. 

Tetsuo cho rằng Trung Quốc đang ở thế 
lưỡng nan. Càng có thái độ quyết liệt trong chiến 
lược thống trị Biển Đông thì các nước láng giềng 
càng thắt chặt hợp tác chiến lược với các nước Hoa 
Kỳ, Nhật Bản, Ấn Độ và Úc Đại Lợi. Thêm nữa, 
Hoa Kỳ đã khẳng định với các nước Châu Á  là 
đang trên đường trở lại vùng này. Với tình hình đó, 
thế giới đang lo sợ là chiến tranh sẽ khó tránh.    
 

Hoa Kỳ phải làm gì ? 

Trò chơi chính trị ở Đông Á hiện nay có 
những nét tương tự như trong thời gian của thế kỷ 
19 và nét nổi bật nhất là nhu cầu “quân bình lực 
lượng” trước sự trỗi dậy của Trung Quốc. Nói 
khác, Trung Quốc đang phá vỡ trạng thái quân 
bình này, trạng thái mà Hoa Kỳ đã ra công gìn giữ 
từ sau khi Thế Chiến II chấm dứt. 

Điều cần nhất mà Hoa Kỳ phải thực hiện 
ngay lúc này là làm sao có được một lực lượng 
quân sự khá mạnh thường xuyên có mặt tại Đông 
Á. Một lực lượng khá mạnh để có thể ứng phó với 
những cuộc chiến tranh nhỏ, cỡ Chiến Tranh Vùng 
Vịnh, nếu thấy cần. Dù sao đi nữa thì trong tình 
hình hiện nay, Hoa Kỳ chỉ có thể lựa chọn một 
trong hai giải pháp: hòa bình hoặc chiến tranh. 

Mục tiêu chính yếu mà Bắc Kinh đang ra 
công thực hiện là không để cho Hoa Kỳ có những 
căn cứ quân sự tại vùng đất Á Châu – Thái Bình 
Dương. Nhưng vào lúc này Bắc Kinh vẫn còn quá 
yếu để có thể đạt tới mục tiêu đó. Chính vì vậy mà 
Hoa Kỳ không thể lơ là mà phải nắm bắt ngay thế 
thượng phong này. 

Thế thượng phong của Hoa Kỳ còn nằm 
trong nhiều lãnh vực khác, chẳng hạn như trong 
các lãnh vực khoa học kỹ thuật và võ khí nguyên 
tử. Trong lãnh vực khoa học kỹ thuật thì chắc chắn 
là Bắc Kinh còn lâu mới theo kịp Washington. Còn 
về việc sử dụng võ khí nguyên tử thì Trung Quốc 
đã cam đoan sẽ không là người đầu tiên sử dụng 
loại võ khí nguy hiểm đó. Tâm lý này, Hoa Kỳ cần 
phải nắm vững và khai thác giống như những gì đã 
làm trong suốt thời gian Chiến Tranh Lạnh với 
Liên Xô. 
 

Sách lược xoay trục  sang Thái Bình Dương  
Với mục tiêu nhằm vào khu vực châu Á-

Thái Bình Dương, Washington cũng cảm thấy sự 
cần thiết phải chứng minh chính sách đối ngoại 
năng động của mình và đã chuyển sang một giai 
đoạn mới. Mỹ đã tăng cường cam kết đối với khu 
vực Đông Á, tăng cường ngoại giao, tham gia vào 
các diễn đàn khu vực và báo hiệu ý định của mình 
để củng cố sự hiện diện quân sự của Mỹ trong khu 
vực này 

Cho dù thuật ngữ sử dụng là "xoay trục" 
hoặc "tái cân bằng lực lượng" thì việc gia tăng 
mức độ quan tâm của chính quyền Obama về khu 
vực châu Á - Thái Bình Dương và đặc biệt là khu 
vực Đông Nam Á hiện nay đang được thể hiện một 
cách toàn diện; Washington đã gửi các Viên chức 
hàng đầu tham dự các diễn đàn khu vực như 
APEC, EAS, TPP và ASEAN để ca ngợi nỗ lực 
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của Mỹ đối với sự hợp tác đa phương trong khu 
vực. Lời hứa hẹn của việc triển khai mở rộng và 
hợp tác quốc phòng đã nhận được sự quan tâm lớn 
nhất. 

Đáng chú ý, Bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố 
rằng Hải quân Mỹ sẽ điều quân 60% lực lượng đến 
Thái Bình Dương hơn Đại Tây Dương. Rõ hơn là 
Mỹ đã triển khai 2500 lính TQLC đến Darwin. 
Hoa Kỳ cũng đã có những động thái hợp tác chặt 
chẽ hơn với quân đội Việt Nam và Philipine, hai 
nước có tranh chấp với Trung Quốc về lợi ích tại 
Biển Đông. 

Sách lược quay lại Thái  Bình Dương trong 
thế mạnh của Tổng Thống Mỹ Obama có chiều 
hướng hợp lý nên đã được tất cả các quốc gia trong 
khu vực, (kể cả Việt Nam),  hoan nghênh. Sách 
lược này được cụ thể hóa bằng hai bước triển khai 
mới vừa hợp thời vừa sáng suốt: Thỏa Ước Đối 
Tác Xuyên Thái Bình Dương (Trans-Pacific 
Strategic Economic Partnership Agreement – 
TPP)  và  Căn Cứ Chiến Lược Darwin. 
 

Sách Lược Hoa Kỳ: Dùng Kinh Tế Bao Vây TC 
Hoa Kỳ không có sức mạnh tuyệt đối vì 

trên thực tế sức mạnh đó bao giờ cũng liên quan 
đến ngân sách. Ngày nay Hoa Kỳ không còn khả 
năng dùng ngân sách để làm những chương trình 
theo kiểu kế hoạch Marshall như trước đây nữa mà 
phải nhắm vào điều gì được coi là quan trọng nhất 
đối với nhân dân các nước cần giúp đỡ.  

 

 
 

Thỏa Ước Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương TPP: 
Một trong những sáng kiến mới nhất của 

Mỹ theo chiều hướng nói trên là việc ký kết vào 
ngày 12/11/2011  thỏa ước TPP. Tháng 11/2011 tại 
Hội Nghị Thượng Đỉnh APEC 19, họp tại Hawaii, 
tổng thống Obama đã cố gắng đẩy mạnh sự hình 
thành của tổ chức này.  

Tiền thân của TPP là Hiệp Định P4 
(Pacific 4) do sự đề xuất của bốn nước Chile, 
Singapore, New Zealand và Brunei vào ngày 

3/6/2005. Tháng ̣9/2008 Hoa Kỳ xin đàm phán để 
gia nhập. Tháng 10/2008 các nước Peru và Việt 
Nam theo chân Hoa Kỳ.  Tháng 10/2010 Malaysia 
xin tham dự. Sau đó, Nhật Bản, Đài Loan, Nam 
Hàn, Canada, Philippines cũng làm đơn xin vào tổ 
chức. Hiện nay có chín quốc gia đã qua bảy vòng 
đàm phán để đi đến việc ký kết hiệp định thương 
mại chung. 

Các đối tác thỏa thuận về mục tiêu của 
TPP là tập hợp kinh tế của các quốc gia hội viên 
thành một cộng đồng thương mại tự do duy nhất 
không còn hàng rào quan thuế.  Cộng đồng này 
gồm 800 triệu người, nắm 40% kinh tế thế giới với 
hai nước chủ chốt là Hoa Kỳ và Nhật Bản.   

Theo nội dung của bản thỏa ước thì các đối 
tác trong TPP phải tuân theo những quy định về 
mậu dịch, phải có những điều khoản về bảo vệ 
công nhân, bảo vệ môi trường và công ăn việc làm 
cho phù hợp với nhân phẩm. Những quy định này 
sẽ là hàng rào ngăn chặn hàng rẻ tiền của 
Trung Quốc tràn ngập thị trường trong khối.  
 

Members and Potential Members TPP 

Country/Region Status Date 

 Brunei Original Signatory June 2004

 Chile Original Signatory June 2005

 New Zealand Original Signatory June 2005

 Singapore Original Signatory June 2005

 United States Negotiating Feb 2008 

 Australia Negotiating Nov 2008

 Peru Negotiating Nov 2008

 Vietnam Negotiating Nov 2008

 Malaysia Negotiating Oct 2010 

 Mexico Negotiating Oct 2012 

 Canada Negotiating Oct2012 

 Japan Negotiating Mar 2013

 Rep of China Announced Interest Sept2013 

 South Korea Announced Interest Nov2013 
 

Đồng thời, Mỹ và các nước khác trong 
khối cũng sẽ di chuyển những công xưởng sản xuất 
cùa họ từ Trung Quốc sang những nước đông nhân 
công như Mễ Tây Cơ và Việt Nam. Bằng cách này 
và nhờ thị trường của khối TPP rộng lớn, cán cân 
xuất khẩu của Mỹ sẽ cân bằng hơn.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Brunei�
http://en.wikipedia.org/wiki/Chile�
http://en.wikipedia.org/wiki/New_Zealand�
http://en.wikipedia.org/wiki/Singapore�
http://en.wikipedia.org/wiki/United_States�
http://en.wikipedia.org/wiki/Australia�
http://en.wikipedia.org/wiki/Peru�
http://en.wikipedia.org/wiki/Vietnam�
http://en.wikipedia.org/wiki/Malaysia�
http://en.wikipedia.org/wiki/Mexico�
http://en.wikipedia.org/wiki/Canada�
http://en.wikipedia.org/wiki/Japan�
http://en.wikipedia.org/wiki/Taiwan�
http://en.wikipedia.org/wiki/South_Korea�
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Việc xây dựng thành công một khối kinh tế 
bằng sách lược TPP để kéo dần các quốc gia Á 
Châu đang phát triển và lệ thuộc vào kinh tế Trung 
Quốc sang phía Mỹ, là một sáng kiến và một sự 
lựa chọn không thể tốt hơn cho Hoa Kỳ và cho thế 
giới vào lúc này.  Đây là một thực tế, ai cũng có 
thể dễ dàng nhận biết. 

Tầm quan trọng của TPP sẽ ngang ngửa 
với G8,  G20, EU và BRIC.  Trung Quốc đang 
miệt mài tổ chưc một khối đối trọng Đông Á để 
tranh ảnh hưởng với TPP.  Điểm đặc biệt cần lưu 
ý: đây là lần đầu tiên Việt Nam tham gia một tổ 
chức kinh tế-chính trị mà không có sự tham gia của 
Trung Quốc.  TPP bảo vệ quyền lợi trí tuệ, luật đầu 
tư, luật cạnh tranh và chống xí nghiệp quốc doanh 
là những rào cản Mỹ đưa ra để gạn lọc không 
cho Trung Quốc vào tổ chức. 

Sách lược mới của Hoa Kỳ sẽ quan tâm 
nhiều hơn đến Á Châu vì đó là vùng đất của cơ hội 
chứ không đơn thuần là vùng đất của đe dọa. Hoa 
Kỳ sẽ nhìn thẳng vào cơ hội đó để nâng cao vai trò 
lãnh đạo của Mỹ trên thế giới.  

Mùa xuân Ả Rập xuất hiện ở Libya  là cơ 
hội để Mỹ củng cố vị thế hiện tại. Mỹ hoàn toàn 
vẫn đóng vai trò lãnh đạo và vẫn đứng ở tuyến đầu. 
Nếu không thì làm gì có Nghị Quyết 1973 cũa Hội 
Đồng Bảo An LHQ, làm gì có sự can thiệp của 
NATO để đi đến thắng lợi cuối cùng.  

Trong sách lược mới Hoa Kỳ đã kêu gọi 
được nhân dân nhiều nước đi theo một cách hữu 
hiệu. Và đây là một điểm sáng tạo cần ghi nhận 
trong lãnh vực ngoại giao: qua hành động và 
thuyết phục, Hoa Thịnh Đốn đã đạt được một trong 
những mục tiêu chính trị quan trọng là làm cho 
“nhân dân” của một số nước lựa chọn con 
đường “đồng hành với Hoa Kỳ”.  
 

Căn cứ chiến lược Darwin:  
Tổng thống Obama nói: “Hoa Kỳ sẽ 

chuyển nội lực từ Trung Đông sang Á Châu-Thái 
Bình Dương để bảo vệ công pháp quốc tế, luật biển 
và những quy tắc tiêu chuẩn cần phải được duy trì 
cho lưu thông hàng hóa”.  Đằng sau cách nói mang 
tính ngoại giao này, nước Mỹ vừa đề ra chiến lược bao 
vây Trung Quốc ở Thái Bình Dương về cả bốn mặt 
ngoại giao, kinh tế, chính trị và quân sự. 

Khu vực Á Châu-Thái Bình Dương là trọng 
tâm kinh tế và quân sự trong chiến lược mới của 
Hoa Kỳ. Trên thực tế, Mỹ chưa bao giờ rời khỏi 
khu vực này từ sau Thế Chiến II. Mỹ vẫn duy trì 
các căn cứ tại Nam Hàn, Okinawa (Nhật), Guam, 
Utapao (Thái Lan) và vẫn hiện đại hóa cac căn cứ 

quân sự đó. Đệ thất hạm đội vẫn tuần hành thường 
xuyên trên mặt biển Thái Bình Dương.  

Gần đây, Trung Quốc đã đề nghị chia đôi 
vùng biển này nhưng đã bị Hoa Kỳ bác bỏ. Sự kiện 
này chứng tỏ quyết tâm của Hoa Kỳ trong việc bảo 
vệ vị thế và quyền lực độc tôn tại vùng đất này của 
thế giới. 

Trước thái độ chao đảo của chính quyền 
Úc từ khi Trung Quốc trỗi dậy, Hoa Kỳ quyết định 
đi một nước cờ lớn trên vũ đài Châu Á. Tháng 12 
năm 2011, nhân chuyến viếng thăm Châu Úc, 
Tổng Thống Obama phát biểu trước quốc hội Úc 
như sau: “Những lợi ích lâu dài của chúng tôi 
trong khu vực đòi hỏi sự hiện diện lâu dài của 
chúng tôi ở đây.  Hoa Kỳ là một cường quốc Thái 
Bình Dương… và chúng tôi sẽ đóng một vai trò lớn 
hơn trong việc định hướng tương lai cho khu vực”. 

Học thuyết Obama đưa ra một nhận thức 
làm phấn khởi lòng người. Ông nói: “Sự thịnh 
vượng không có tự do chỉ là một hình thức khác 
của nghèo đói. And prosperity without freedom is 
just another form of poverty”.  Nhân định này đã 
gây thêm nhiều thiện cảm với Hoa Kỳ. 

Trước mặt thủ tướng Úc Julia Gillard, tổng 
thống Obama khẳng định là mặc dù đang gặp khó 
khăn ngân sách nhưng điều này không ảnh hưởng 
gì đến sự hiện diện của Mỹ tại khu cực Thái Bình 
Dương. Được sự cam kết này nữ thủ tướng Úc 
Julia Gillard tuyên bố: bắt đầu từ năm 2012 nước 
Úc chấp nhận cho Washington triển khai 2500 
quân ở căn cứ Darwin.   

 

 
 

Căn cứ Darwin nằm ngoài tầm phi đạn của 
Trung Quốc và là địa thế chiến lược thuận lợi cho 
không quân và hỏa tiễn tầm xa của Hoa Kỳ. Từ 
Darwin, lực lượng quân sự Hoa Kỳ có thể tỏa ra 
như hình nan quạt để, từ Đông sang Tây, đặt Đài 
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Loan,  Phi Luật Tân, Nhật Bản, Triều Tiên, Trung 
Quốc, Tân Gia Ba, Thái Lan, Mã Lai Á, Việt Nam 
trong tầm xạ kích của Hoa Kỳ. Nhiều người cho 
rằng con số 2500 quân mà Hoa Kỳ được phép 
mang đến Darwin là quá ít, nhưng đúng ra con số 
đó phải coi là quá đủ trong thời đại chiến tranh kỹ 
thuật.   

Darwin nâng cao giá trị của hiệp ước quân 
sự Mỹ-Phi Luật Tân và mang lại nhiều tin tưởng 
cho các đối tác mới, trong đó có Việt Nam. Hoa 
Kỳ dự tính đặt dưới quyền sử dụng của các đối tác 
mới này kho vũ khí khổng lồ chưa dùng đến của 
mình để thỏa mãn nhu cầu phòng thủ Á Châu. 
Chiến lược mới này là nương theo nguyện vọng 
của đa số người dân trong khu vực. Kinh nghiệm 
đó được rút ra từ chiến thắng Libya tiêu diệt nhà 
độc tài Gaddaffi trong Mùa Xuân Ả Rập. 

Với TPP và căn cứ Darwin Hoa Kỳ sẽ 
mang những gì đến khu vực Á Châu-Thái Bình 
Dương ? Hai điều dễ thấy nhất là an ninh và thịnh 
vượng. Ngoài hai vấn đề này ra còn một vấn đề 
khác quan trọng hơn mà tất cả người dân trong 
khu vực ước mơ và mong đợi, kể cả người dân 
Trung Quốc.  Đó là vấn đề liên quan đến dân 
chủ, nhân quyền và tự do cá nhân.  Đối với vấn 
đề này, mong rằng Hoa Kỳ sẽ đóng vai trò súc tác 
cho việc thay đổi theo chiều hướng mà mọi người 
kỳ vọng. 

Cách đây hơn 40 năm Thông Cáo Chung 
Thượng Hải (1972) đã làm sụp đổ Liên Xô và 
chấm dứt Chiến Tranh Lạnh. Câu hỏi mà nhiều 
người đặt ra vào lúc này là liệu chiến lược toàn cầu 
mới của Hoa Kỳ với hai nước cở TPP và Darwin 
có thế tránh được chiến tranh với Trung Quốc và 
hoàn chỉnh tiến trình dân chủ hóa cho nhân loại 
hay không ? Hàng triệu, triệu trái tim nhân loại 
đang hồi hộp chờ mong. 
 

Nền Hoà Bình Ấn độ-Thái bình dương" (Pax 
Indo Pacifica): 
  Trước thái độ vị kỷ tiêu cực của Trung 
quốc, Hoa kỳ đang từ từ thực hiện "Nền Hoà Bình 
Ấn độ-Thái bình dương" (Pax Indo Pacifica) với 
các đồng minh và đối tác Nhật, Úc, Ấn, Nam Hàn 
và khối Đông Nam Á trong đó Việt Nam có thể 
đóng một vai trò quan trọng nếu biết thoát Trung 
kịp thời và canh tân thể chế. 

Trong một động thái chắc chắn sẽ khiến 
cho Trung Quốc phật ý, Hoa Kỳ và Úc vào hôm  
12/08/2014 đã chính thức ký Hiệp ước tăng cường 
hợp tác quân sự nhân Hội nghị Tham vấn thường 
niên Mỹ-Úc cấp Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc 

phòng – AUSMIN 2014 - với sự tham gia của các 
ông John Kerry và Chuck Hagel, phía Mỹ, và bà 
Julie Bishop cùng ông David Johnston, phía Úc, 
đặc biệt là chính thức hóa việc triển khai 2500 lính 
thủy quân lục chiến Mỹ tại căn cứ Darwin, miền 
Bắc Úc, sát Biển Đông. Bên cạnh đó, hai đồng 
minh thân thiết còn đồng ý mở rộng liên minh 
quốc phòng với Nhật Bản ở vùng Đông Bắc Á, và 
Ấn Độ ở vùng Nam Á. 

Hiệp ước có hiệu lực trong vòng 25 năm 
này đã chính thức hóa yếu tố nổi nhất trong chính 
sách xoay trục của Mỹ qua Châu Á Thái Bình 
Dương: tăng cường sự hiện diện quân sự của Mỹ 
trong khu vực. Theo hiệp ước Mỹ-Úc nầy, Hoa Kỳ 
có quyền cho đồn trú thường xuyên 2.500 lính 
Thủy quân lục chiến tại căn cứ Darwin để sẵn sàng 
can thiệp khi cần thiết. Không quân và Hải quân 
Mỹ cũng được quyền tiếp cận các căn cứ Úc một 
cách rộng rãi hơn 

Bên cạnh đó, hai bên cũng quyết định hợp 
tác với nhau trong việc hình thành hệ thống phòng 
thủ tên lửa đạn đạo tại khu vực Đông Bắc Á, cũng 
như tăng gia hợp tác và thao dượt hải quân. 

Khía cạnh song phương Mỹ-Úc dĩ nhiên đã 
được hầu hết các nhà quan sát chú ý, nhưng kết 
quả các cuộc đàm phán Mỹ Úc vào hôm qua còn 
bao hàm một yếu tố khác quan trọng không kém : 
Đó là việc cả Canberra lẫn Washington đều đồng ý 
dùng hợp tác quân sự-quốc phòng của mình làm 
nòng cốt để mở rộng liên minh. 

Trước hết là liên minh với Nhật, từng được 
dự báo sau chuyến thăm Úc lịch sử gần đây của 
Thủ tướng Shinzo Abe. Trong lãnh vực này, bản 
Thông cáo chung của AUSMIN nói rõ: “Úc và 
Hoa Kỳ hoan nghênh nỗ lực của Nhật Bản nhằm 
đóng góp lớn hơn vào hòa bình và ổn định quốc tế, 
bao gồm cả quyết định của Nhật hành xử quyền tự 
vệ tập thể theo tinh thần Hiến chương Liên Hiệp 
Quốc. Hai nước (Mỹ và Úc) cam kết duy trì các 
quan hệ an ninh song phương mạnh mẽ với Nhật 
Bản, phát huy hợp tác an ninh và quốc phòng ba 
bên, trong đó có cơ chế Đối thoại Chiến lược Ba 
bên, và phát triển hơn nữa các cuộc tập trận ba 
bên hiện hữu”. 

Đối với Ấn Độ cũng thế, Mỹ và Úc đều 
công nhận tư cách “nền dân chủ lớn nhất thế giới” 
và “cường quốc kinh tế và chiến lược quan trọng 
trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương và Ấn Độ 
Dương” của New Delhi. 

Trên cơ sở đó, Mỹ và Úc xác nhận ý định 
mở rộng hợp tác ba bên với Ấn Độ, trong những 
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lãnh vực như an ninh hàng hải, an ninh năng 
lượng, tăng trưởng kinh tế, cũng như thông qua 
hợp tác với Ấn Độ trong các tổ chức khu vực. 
 

Sự ngang ngược của tàu khựa: 
Lập trường của Hoa Lục, qua lời tuyên bố 

của Ô. Tập Cận Bình trước đây và Ô. Vương Nghị 
tại hội nghị bộ trưởng các nước ASEAN mới đây 
thật rõ ràng. Đó là: 
-   90% Biển Đông - minh định bởi Đường Lưỡi 
Bò là của Trung Quốc và… 
-  Trung  Quốc có quyền thực thi luật pháp và dùng 
mọi biện pháp để bảo vệ lãnh thổ của mình. 
-  Trung Quốc muốn làm gì thì làm ở Biển Đông mà 
không một ai có quyền kêu ca, khiếu nại, phản đối. 
-  Việc Phi Luật Tân đưa vấn đề ra Liên Hiệp 
Quốc, việc Việt Nam phản đối v.v… đều là những 
hành động “khiêu khích”, “cường điệu” và gây bất 
ổn ở Biển Đông chứ Trung Quốc lúc nào cũng tuân 
thủ luật pháp quốc tế và mong muốn hòa bình, ổn 
định cho khu vực Đông Nam Á. 
-  Hoa Kỳ là “nước thứ ba” phải đứng ngòai và 
không được xía vào chuyện của người ta. Hoa Kỳ 
phải tôn trọng “lợi ích cốt lõi” của Trung Quốc, tức 
không được can thiệp vào vấn đề Biển Đông theo 
học thuyết “Quyền Lợi Của Các Nước Lớn” tức 
“Lion Share”: Con sư tử và con báo chia nhau 
phần lớn, còn các con hươu, nai, trâu rừng, bò 
rừng…đứng đó nhịn thèm.   
            Với lập trường khăng khăng, bất di bất dịch 
và coi thường công luận và công pháp quốc tế như 
thế thì các nước nhỏ không còn phương thức nào 
khác hơn là: 
-  Đoàn kết. 
- Tiếp tục kiện Trung Quốc ra tòa án trọng tài quốc tế. 
- Tiếp tục phản đối, la ó khi Trung Quốc có bất cứ 
hánh vi nào gây căng thẳng, thay đổi hiện trạng ở 
Biển Đông. 
- Tăng cường sức mạnh của lực lượng tuần duyên 
để thực thi luật pháp. 
- Tăng cường khả năng quốc phòng để đánh trả bất 
cứ cuộc xâm lược nào của Trung Quốc.  

Riêng đối với Hoa Kỳ, đã tới lúc Hoa Kỳ 
không thế cứ “nói miệng” mãi mà phải hành động. 
Những việc làm cụ thể  mới đây đã cho thấy một 
chuyển hướng về quyết tâm của Hoa Kỳ, đó là: 
“giám sát Biển Đông”, “động viên tinh thần, và 
đóng vai trò chất xúc tác giúp ASEAN thống nhất 
được lập trường” tức chống đỡ cho ASEAN khỏi 
chia rẽ dưới sức ép của Hoa Lục và tăng quân số 
hiện diện tại Úc Châu lên tới 2500 binh sĩ. 

            Khi Hoa Kỳ trực tiếp can dự vào Biển 
Đông thì Hoa Kỳ trở thành “kép chinh” tức trực 
tiếp đối đầu với Trung Quốc và các nước nhỏ như 
Việt Nam, Phi Luật Tân trở thành “đào kép phụ” 
bởi  không có khả năng tham chiến. Thực ra Hoa 
Kỳ chỉ muốn các nước Phi Luật Tân và Việt Nam - 
về phương diện pháp lý chống đối lại Trung Quốc 
để Hoa Kỳ có đầy đủ chính nghĩa. Hoa Kỳ biết rõ 
Việt Nam.  

Phi Luật Tân không có khả năng tác chiến 
bên cạnh Hoa Kỳ trong một cuộc đụng độ về hải 
quân với Trung Quốc giống như Nhật Bản. Riêng 
Việt Nam không có hiệp ước liên minh quân sự với 
Hoa Kỳ. 

Việc Mỹ trực tiếp can dự vào Biển Đông là 
xu thế tất yếu. Không phải Mỹ “thương yêu” gì 
Việt Nam hay Phi Luật Tân mà Biển Đông là 
quyền lợi sinh tử của Mỹ. Nếu Trung Quốc khống 
chế được Biển Đông  (thực tế Hoa Lục hiện nay 
đang gần như làm chủ Biển Đông)… thì hải lộ 
quốc tế và an ninh của Mỹ lâm nguy. Lúc đó Hoa 
Kỳ không còn là cường quốc hải quân Thái Bình 
Dương nữa, điều mà Hoa Kỳ không bao giờ chấp 
nhận. 

Một khi Mỹ trực tiếp can thiệp vào Biển 
Đông thì áp lực giảm nhẹ cho Việt Nam. Lợi dụng 
tình thế này, Việt Nam có thể tăng cường sức 
mạnh hải quân, không quân và lực lượng phòng 
thủ bờ biển.  

Thời gian càng kéo dài, Việt Nam càng 
mạnh lên, lại càng bất lợi cho Trung Quốc. Để phá 
vỡ thế bế tắc, Trung Quốc có thể ngay bây giờ mở 
một cuộc tổng tiến công trên biển để nuốt gọn phần 
còn lại của Trường Sa, tạo sự đã rồi và phá vỡ  thế 
“Tái Cân Bằng Lực Lượng” hay còn gọi là “Xoay 
Trục” của Hoa Kỳ.  

Nhưng không biết Trung Quốc có dám 
phiêu lưu làm chuyện như vậy không? Tuổi Trẻ 
Online ngày 31/7/2014 trong một cuộc phỏng vấn 
đã trích dẫn lời Đô Đốc Nguyễn Văn Hiến - Tư 
Lệnh Quân Chủng Hải Quân: “Hải Quân Việt Nam 
đủ sức đánh bại các cuộc tiến công trên biển.” 

Cuộc tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông 
theo thời gian đã không còn là vấn đề “khu vực” 
mà trở thành vấn đề quốc tế và có nguy cơ bùng nổ 
Thế Chiến III. Quả bóng nằm trong chân Trung 
Quốc. Nếu Trung Quốc chấp nhận ký vào Bộ Quy 
Tắc Ứng Xử (COC) và chấp nhận sự phân xử của 
Tòa Án Trọng Tài về Luật Biển thì tình hình lắng 
dịu. 
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Nếu Hoa Lục quyết tâm đi tới thì một ngày 
rất gần đây Hoa Kỳ sẽ phải đưa tàu chiến tới để 
bảo vệ các bãi cạn, bãi đá ngầm ở Biển Đông chứ 
không phải chỉ giám sát bằng máy bay chiến đấu. 
Cũng có thể tàu chiến Mỹ sẽ “ghé thăm” các đảo 
như Song Tử Tây, Trường Sa Lớn, Nam Yết, Sơn 
Ca, Sinh Tồn...của Việt Nam chăng? Chưa ai biết 
được chuyện gì sẽ xảy ra. 

Việc Tướng Dempsey- Tham Mưu Trưởng 
Liên Quân Hoa Kỳ ghé thăm Việt Nam bốn ngày 
cho thấy tình hình có vẻ khẩn trương chứ không 
phải chuyện đùa. Việc Việt Nam xích gần lại với 
Mỹ về mặt an ninh Biển Đông và quân sự khiến 
Hoa Lục có rất ít lựa chọn để đối phó với Việt Nam. 
Không hiểu các ông “Con Trời” tính sao đây?  

 

 
Tướng Martin Dempsey và Tổng TMT quân đội VC, 

Trung tướng Đỗ Bá Tỵ duyệt hàng quân danh dự tại 
Bộ Quốc phòng Hà Nội vào ngày 14/ 8/ 2014. 

 

Sự kiện Tham mưu trưởng Liên quân Hoa 
Kỳ là Tướng Martin Dempsey sang thăm Việt 
Nam đã đánh dấu một mốc quan trọng trong 
chương trình Mỹ tiến tới hợp tác toàn diện với Việt 
Nam, nhất là về quân sự, đặc biệt trong lĩnh vực 
hải quân. 

“Việt Nam” ở đây chính là nhà cầm quyền 
Cộng Sản Việt Nam, những kẻ nắm quyền sinh sát 
của chế độ hiện nay – tiếp đón và hội đàm cùng đại 
tướng Martin Dempsey. 

Một điều không thể chối bỏ từ phía Mỹ đó 
là: Mỹ không thể làm ngơ trước việc quyền lợi của 
mình và của các đồng minh ở Châu Á có nguy cơ 
bị xâm hại từ thế lực Trung Cộng, và vị trí địa lý 
của Việt Nam là đặc biệt quan trọng trong chiến 
lược phòng thủ của Mỹ tại Châu Á. 

Người ta có thể đặt ra câu hỏi, “Mỹ có yêu 
chế độ Cộng Sản hay không?” và “Mỹ muốn có 
dân chủ (ở Việt Nam) hay không?” Câu trả lời (của 
rất nhiều người Việt) sẽ là: Mỹ không yêu Cộng 

Sản cũng chẳng mến dân chủ ở Việt Nam. Họ chỉ 
làm những gì có lợi cho bản thân và đồng minh mà 
thôi. 

Hiện nay chế độ Cộng Sản Việt Nam đã 
buộc phải bắt tay với Mỹ để chống Trung Cộng. 
Nhưng mặt khác họ cũng rất lo ngại Mỹ hậu thuẫn 
cho phong trào đấu tranh dân chủ Việt Nam. 

Tuy nhiên, quan hệ song phương giữa Tàu 
khựa và Việt Cộng thường là gai góc. Sự chênh 
lệch quá lớn về địa chính trị và kinh tế giữa Trung 
Quốc và Việt Nam nói lên một điều rằng mối quan 
hệ này về cơ bản là không bình đẳng. Khi Trung 
Quốc chú ý đến Việt Nam, thì họ thường chỉ coi đó 
như là một tỉnh lỵ ngang ngạnh mà bằng cách nào 
đó đã vuột khỏi tầm tay của mình. Ngược lại, 90 
triệu dân Việt Nam luôn thường trực tỏ thái độ dè 
chừng trước những người hàng xóm tham lam 
phương bắc, vốn đông hơn họ gấp 15 lần và có nền 
kinh tế lớn gấp 50 lần. Tuy nhiên, Việt Nam sẽ 
không cúi đầu khuất phục Bắc Kinh khi sự toàn 
vẹn lãnh thổ bị đe dọa.  

Ngoại trừ đảng VC, những vị anh hùng vĩ 
đại nhất của Việt Nam đều là những Viên Tướng 
đã làm quân xâm lược Trung Quốc từ triều đại này 
đến triều đại khác phải thoái lui. Gần đây nhất là 
năm 1979, khoảng 20.000 binh sĩ Trung Quốc đã 
phải bỏ mạng trên chiến trường Việt Bắc khi Đặng 
Tiểu Bình tìm cách “dạy cho Việt Cộng một bài 
học” vì đã cả gan lật đổ chế độ Pol Pot do Bắc 
Kinh bảo trợ ở Campuchia và trở thành đồng minh 
của Liên Xô. 

Trung Cộng đã tự bịt mắt và tự đánh lừa 
mình bằng cách nói rằng chính Mỹ đã xúi giục Phi 
Luật Tân và Việt Nam chống lại Trung Quốc và 
gây bất ổn ở Biển Đông nhưng sự thực hiển nhiên 
là vì Trung Quốc dụng tâm cướp cạn hết Biển 
Đông qua chiến thuật “lấy thịt đè người” cho nên 
Phi Luật Tân phải rước Mỹ vào và Việt Nam phải 
xích gần lại với Hoa Kỳ. 

Điều đáng lo ngại là một cuộc xung đột vũ 
trang không phải là điều viễn tưởng. Trung Quốc 
có hỏa lực áp đảo so với Việt Nam, nhưng Hà Nội 
đang nhanh chóng gia tăng khả năng răn đe trên 
không và trên biển. Nếu bị dồn vào chân tường, 
lịch sử cho thấy rằng người Việt Nam sẽ đánh trả. 
Một tính toán sai lầm của bên này hay bên kia đều 
có thể dẫn đến chiến tranh tàn khốc. Nó sẽ diễn 
ra gay gắt và đẫm máu, với những hậu quả không 
thể lường trước. Trung Quốc có thể tiếp tục thủ vai 
kẻ bắt nạt – nhưng cũng có nghĩa họ đang tiếp tục 
đùa với lửa. 
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Lịch sử thế giới tạm tính là 6000 năm đi, 
chưa từng thấy một nước nhỏ nào lại dám lấn 
chiếm đất đai, biển đảo của nước lớn. Ngày xưa 
triều cống, ngày nay nhường nhịn để được yên 
thân là mừng lắm rồi, sức đâu mà “châu chấu” lại 
đi gây sự với voi? Tại Hoa Lục mọi tiếng nói trung 
thực đều bị bóp nghẹt cho nên đã đẩy đất nước 
Trung Hoa vào cuộc phiêu lưu không lối thoát. 
 

Nhóm  G20 họp mặt tại Úc  
Thượng đỉnh G20 được tổ chức tại 

Brisbane nước Úc vào ngày 15 và 16/11/2014 với 
một sự kiện hi hữu: Tổng thống Nga Vladimir 
Putin đã bỏ ngang hội nghị để về nước sớm với lý 
do "cần phải nghỉ ngơi". Giới quan sát đã gắn liền 
động thái phi ngoại giao này với việc Moskva đang 
thành đối tượng bị công kích do hành động can 
thiệp thô bạo vào Ukraina và ông Putin đã bị vạch 
mặt chỉ tên tại diễn đàn G20, vốn đã trở thành một 
đấu trường địa lý chính trị. 
 

 
Ảnh chụp lể bế mạc nghị hội G20 (16/11/2014) 

Nhóm G20 tập hợp 19 quốc gia được cho 
là giàu có nhất hành tinh, cộng với Liên Hiệp Châu 
Âu trong tư cách là một định chế. Cùng hiện diện 
trong nhóm này, có toàn bộ các quốc gia công 
nghiệp phát triển thuộc nhóm G7 (Mỹ, Canada, 
Anh, Pháp, Đức, Ý, Nhật), bên cạnh một loạt các 
nước được xếp vào diện cường quốc kinh tế khu 
vực đang vươn lên như Argentina, Brasil, Mexico 
ở châu Mỹ; Nga, Thổ Nhĩ Kỳ ở châu Âu; Trung 
cộng, Hàn Quốc, Indonesia, Ấn Độ, và Úc ở châu 
Á-Thái Bình Dương; Ả Rập Xê Út ở vùng Trung 
Đông và Nam Phi, đại diện duy nhất của châu Phi. 

Nhóm G20 hiện chiếm hơn 90% GDP toàn 
cầu, 85% thương mại thế giới, và 2/3 dân số của 
hành tinh. Được thành lập vào năm 1999, G20 
thoạt đầu có vai trò thuần túy kinh tế, thể hiện qua 
việc hội nghị chỉ có cấp bộ trưởng tài chính, các 
thống đốc Ngân hàng Trung ương cũng họp lại với 
nhau. 

Đến năm 2008, khi bùng lên cuộc khủng 
hoảng tài chánh thế giới nghiêm trọng, cơ chế Hội 
nghị Thượng đỉnh G20 họp định kỳ mới được thiết 
lập, với cuộc họp đâu tiên tại Washington. Từ đó 
trở đi, do tính chất đa dạng của các thành viên đến 
từ mọi châu lục, thành viên nào cũng có một trọng 
lượng kinh tế nhất định trên trường quốc tế, Hội 
nghị Thượng đỉnh G20 đã dần dần trở thành diễn 
dàn tranh luận, thậm chí tranh cãi, giữa các cường 
quốc hay nhóm cường quốc, biến Thượng đình 
G20 thành đấu trường chính trị như đã thấy tại 
Brisbane vừa qua. 

Các cuộc thảo luận tại hội nghị kéo dài hai 
ngày, tập trung vào đề tài thúc đẩy tăng trưởng 
kinh tế toàn cầu, thay đổi khí hậu, đối phó với 
dịch bệnh Ebola, vụ máy bay của Malaysia bị 
nhóm phiến quân Ukraine ủng hộ Nga bắn rơi, và 
an ninh h àng hải. 

Bên lề hội nghị G20 hôm 16/11 cũng đã 
diễn ra hàng loạt các cuộc gặp song phương và đa 
phương quan trọng thảo luận những vấn đề nóng 
của thế giới. Đáng chú ý đó là cuộc gặp giữa các 
nhà lãnh đạo Mỹ, Nhật Bản và Australia kêu gọi 
giải quyết hòa bình những tranh chấp trên biển. 

Tuyên bố chung đưa ra kết thúc hội nghị 
khẳng định mục tiêu xây dựng một nền kinh tế 
toàn cầu mạnh mẽ, đề ra hàng loạt biện pháp thúc 
đẩy tăng trưởng và tạo thêm việc làm. 

Trong bài diễn văn của mình, Tổng thống 
Hoa Kỳ Barack Obama đã tái khẳng định với các 
nước châu Á Thái Bình Dương về cam kết của Mỹ 
đối với khu vực. Ông nói Hoa Kỳ tin rằng nền an 
ninh ở vùng châu Á Thái Bình Dương cần dựa trên 
luật pháp quốc tế và giải quyết tranh chấp một cách 
ôn hòa. 

Tuy nhiên khủng hoảng tại Ukraine và mối 
đe dọa từ Ebola đã được đưa ra thảo luận tại hội 
nghị. "Tất nhiên tôi muốn tập trung vào vấn đề tái 
cơ cấu kinh tế," ông Abbott nói trong diễn văn khai 
mạc phiên họp hôm thứ Bảy. 

Nhiều sự chú ý cũng đổ về phía ông Putin, 
người bị chỉ trích sau cáo buộc nói quân ly khai 
thân Nga đã bắn rơi máy bay MH17 của hãng hàng 
không Malaysia Airlines làm 38 trong tổng số 298 
người thiệt mạng là công dân Úc. Rất nhiều người 
Úc đã kêu gọi cấm ông dự hội nghị nầy.   

Trước các sinh viên ở Brisbane, Úc, Tổng 
thống Hoa Kỳ cũng đã cảnh báo an ninh khu vực 
châu Á không thể dựa trên thông lệ nước lớn 'hăm 
dọa' nước nhỏ. An ninh khu vực phải được dựa 
trên mối quan hệ tương trợ đồng minh. Ông không 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Moskva�
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nhắc cụ thể tới Trung Cộng nhưng ông cảnh báo 
mối nguy từ các tranh chấp lãnh thổ trên biển Nam 
Trung Hoa, với hành động của Bắc Kinh gây lo 
ngại cho nhiều quốc gia láng giềng. 
 

Hợp tác an ninh Mỹ, Úc, Nhật  
Tham vọng biển đảo của Trung Quốc cũng 

được các cường quốc dân chủ quan tâm bên lề 
thượng đỉnh G20. Tổng thống Mỹ cùng với hai vị 
Thủ tướng Nhật và Úc sau cuộc thảo luận tay ba 
vào hôm nay 16/11/2014 gián tiếp lên án Bắc Kinh 
đe dọa « an ninh tự do hàng hải và hàng không ». 

Theo AFP, Bản thông cáo kêu gọi «giải 
quyết xung khắc bằng biện pháp hòa bình, thượng 
tôn pháp luật». Một lần nữa, Mỹ, Nhật và Úc cùng 
nhấn mạnh đến « giá trị của kế hoạch tái định vị 
của Mỹ» tại Châu Á - Thái Bình Dương. Tổng 
thống Mỹ cũng có nhắc lại những mối « đe dọa » 
tại Châu Á mà kẻ chủ mưu là một « nước lớn ỷ 
mạnh hiếp yếu ». 
 

Chú thích: 
(1). Khu vực Biển Đông có 4 nhóm đảo chính là quần đảo 
Đông Sa, quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa và một 
bãi đã chìm là Trung Sa. 
(2). Trung bình mỗi ngày có khoảng hơn 41.000 lượt tàu biển 
qua lại vùng biển này. Các tàu chở dầu đi qua eo biển 
Malacca nhiều gấp 3 lần số lượng tàu chở dầu đi qua kênh 
đào Suez, và lớn gấp 5 lần đi qua kênh đào Panama. 
(3). Trong các thư tịch và bản đồ cổ của Việt Nam như “Toàn 
tập Thiên Nam tứ lộ đồ thư”, “Phủ biên tạp lục”, “Đại Nam 
nhất thống chí” và nhiều tài liệu của các tu sỹ người nước 
ngoài có mặt tại Việt Nam trong thế kỷ XVII-XVIII đã xác định 
chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và 
Trường Sa từ thời đó. Từ 1884, Pháp biến Việt Nam thành 
thuộc địa và trực tiếp cai quản các quần đảo này. Từ 1956, 
Chính quyền VNCH tiếp quản sự bàn giao của Pháp và đặt 
đảo Trường Sa trực thuộc tỉnh Phước Tuy. Từ 1961 đến 
1963, họ cho xây bia chủ quyền tại các đảo chính như 
Trường Sa, An Bang, Song tử Tây, Song tử Đông, Thị Tử, 
Loại Ta v.v.. Còn quần đảo Hoàng Sa, từ 1961 chuyển quyền 
quản lý từ tỉnh Thừa Thiên sang tỉnh Quảng Nam.   
(4). Ngày 01 tháng 12 năm 1947, Bộ Nội vụ chính quyền 
Tưởng Giới Thạch lần đầu tiên cho công cố tài liều về “đường 
lưỡi bò” hay chữ U 11 đoạn. đến tháng 1 năm 1948 họ cho 
công bố thêm về bản đồ hình chữ U gồm 11 đoạn. Đến tháng 
2 năm đó thì bản đồ này được xuất bản chính thức. Công bố 
này bị chính phủ Pháp phản đối mạnh mẽ. Đến những năm 
60 của thế kỷ XX, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vẽ 
bản đồ “đường lưỡi bò” từ 11 đoạn còn 9 đoạn mà không 
đưa ra một giải thích nào cả. 
(5). Ngày 6 tháng 5 năm 2009 Việt Nam và Malaysia cùng 
trình lên CLCS Báo cáo chung về thềm lục địa mở rộng của 
hai nước. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng gửi một Hồ sơ riêng 
của mình. Ngày 7 tháng 5 năm 2009, Trung Quốc gửi Công 

hàm phản đối các Hồ sơ trên và đến ngày 11 tháng 5 năm 
2009 họ trình lên CLCS Báo cáo về thềm lục địa mở rộng của 
họ và lần đầu tiên công khai yêu sách “đường chữ U” Chín 
đoạn bằng cả văn bản lẫn bản đồ. Ngày 5 tháng 4 năm 2011, 
Philippines gửi Công hàm lên CLCS phản đối Hồ sơ của 
Trung Quốc. 10 ngày sau (14/11/2011) Trung Quốc gửi Công 
hàm phản đối lại Công hàm ngày 5 tháng 4 năm 2011 của 
Philippines. 
(6). Tháng 7 năm 2007, Trung Quốc lập đơn vị hành chính 
thành phố Tam Sa gồm cả quần đảo Hoàng Sa và Trường 
Sa. Từ 2006, Đài Loan xây dựng sân bay ở đảo Thái Bình và 
đến 2008 là cắt băng khánh thành. Vào tháng 2 năm 2011, 
Trung Quốc cho 2 tàu đụng vào một tàu thăm dò dầu khí của 
Philippines thuộc sở hữu của Công ty Forum Energy. Vào 
ngày 26 tháng 5 và ngày 9 tháng 6 năm 2011, các tàu tuần 
tiễu của Trung Quốc cắt dây cáp của tàu thăm dò Việt Nam 
đang tiến hành các cuộc khảo cứu địa chấn tại khu vực cách 
bờ biển miền Trung Việt Nam, cách đất liền khoảng 120 hải 
lý. Vào tháng 7 năm 2011, tàu INS Airavat của Hải quân Ấn 
Độ trên hành trình thăm hữu nghị Cảng Nha Trang đã bị một 
tàu Trung Quốc yêu cầu rời khỏi “các vùng nước của Trung 
Quốc” khi tàu này đang di chuyển đến Hải Phòng. Đến tháng 
9 năm 2011, Trung Quốc phản đối việc thăm dò dầu khí của 
Công ty ONGC Videsh của Ấn Độ tại hai lô 127 và 128 của 
Việt Nam. Từ 2004, Trung Quốc đơn phương ban lệnh cấm 
đánh bắt cá ở biển Đông, đồng thời liên tục bắt bớ ngư dân 
Việt Nam hành nghề trên vùng biển thuộc chủ quyền của VN. 
 (7). Như vụ va chạm của tàu Ngư chính Trung Quốc với tàu 
thám thính đại dương USNS Impreccable của Mỹ vào tháng 
3/2009; giữa tàu ngầm Trung Quốc với lưới sóng Sonar siêu 
âm của tàu khu trục Mỹ US John S. McCain vào tháng 6/2009 
v.v. 
(8). Như cho thử tàu sân bay đầu tiên), xây dựng hệ thống 
phòng thủ tên lửa HY-2 với đầu đạn DF-21D có khả năng bắn 
đắm khu trục hạm 3000 tấn trên đảo Phú Lâm, phát triển các 
hạm đội tàu ngầm hiện đại và xây dựng các căn cứ quân sự 
mới hướng tới đại dương như căn cứ Ngọc Lâm (Yulin) gần 
Tam Á trên đảo Hải Nam  
 

Tham Khảo: (by Internet) 
-  Cuộc Đọ Sức Tại Á Châu-Thái Bình Dương  của  
Nguyễn Cao Quyền. 
-  Trung Cộng khó thoát khỏi thiên la địa võng của 
Hoa Kỳ - Trúc Giang MN. 
-  Thế trận từ biển Hoa Đông đến Biển Đông của 
Lưu Tường Quang/ Tú Anh 
-  Trung Quốc đùa với lửa - Bài của nhà báo tự do 
David Brown đã đăng trên tạp chí China 
Economic http://basam.info/2013/07/06/dua-voi-lua  
-  Siêu Quyền Lực Thế Giới chia 5 Trung Cộng -
Nguyễn Nhơn.  
http://www.zapaday.com/event/512459/1/Annual+meetin
g+of+Bilderberg+Group.html)  
 

Vĩnh Thuận tổng hợp
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lucky nguyễn 

Sống ở đất Hoa Kỳ, mà hôm nay bà xã tôi 
lại nhớ món ăn quê hương, rặc ri của quê hương 
Trà Vinh là món gỏi chuối cây trộn gà xé phay. 
Món ăn của những những người sống miệt vườn 
mới có dịp thưởng thức. Còn dân sống ở thành thị, 
họ trồng chắc chiu bụi chuối cho đến có trái mà ăn 
chớ có đâu đốn cây chuối đem làm gỏi, may ra chỉ 
có thưởng thức gỏi bắp chuối trộn thit gà, hay gỏi 
bắp chuối trộn  thịt mà thôi, chớ ít khi người ở 
thành thị đâu có xài sang như dân miệt vườn của 
chúng tôi mỗi lần làm gỏi là phải đốn một cây 
chuối... 
 

 
Cây Chuối con 

 Nhiều bạn của chúng tôi, gia dình sống ở 
xứ lạnh của Hoa Kỷ như Chicago, Pennsylvania, 
Maryland, Georgia khi nghe chúng tôi nói ăn gỏi 
chuối cây trộn thịt gà, thì họ trách sao chúng tôi xài 
sang thế, bởi những nơi họ sống đó, họ trồng chuối 
lớn lên chưa đến lứa trổ bắp chuối là nó đã chết 
đứng với mùa đông giá lạnh. Nghe vậy, chúng tôi 
sẳn sàng mời các bạn khi nào có dịp về California 
thì ghé qua nhà chúng tôi để thưởng thức món gỏi 

chuối cây trộn gà xé phay món ăn thuần túy của 
quê hương Trà Vinh. 
 Ở quê tôi, mỗi khi muốn ăn gỏi chuối cây 
trộn thịt gà, thường phải làm một con gà gần hai kí 
lô đủ cho gia đình trên năm người ăn với cháo gà. 
Còn ở đây, gia đình chỉ có bốn người mà vẫn nấu 
hết một lần con gà 5 pound (2.5Kg) nấu cháo xé 
phay, tức là phần nấu cháo gà nêm nếm cho vừa. 
Vớt gà ra, để nguội rồi dùng tay xé thịt gà ra từng 
miếng nhỏ cho vừa ăn để sẵn sàng trộn với gỏi 
chuối cây. 
 Những điều cần biết ở cây chuối, cách 
chọn lựa cây chuối để làm gỏi là cách quan sát 
quen thuộc của người miền quê Trà Vinh, cần phải 
biết loại cây chuối nào có thể làm gỏi ăn được 
ngon và an toàn, có loại cây chuối cho trái ăn được 
mà bắp của nó và cây của nó không thể ăn được vì 
có vị đắng như chuối già (chuối già hương, chuối 
già lùn, tất cả loại chuối kiểng...), tuyệt đối không 
dùng lá chuối già để gói bánh vì nó có vị đắng cho 
thức ăn... Có những loại chuối ăn bắp chuối được 
mà cây chuối không an toàn cho ta ăn, vì ăn vào sẽ 
bị xổ ra như chuối cao, chuối gòn, chuối cơm... 
Loại chuối an toàn cho chúng ta ăn bắp và thân cây 
là chuối lá, chuối sứ (chuối sứ cao và chuối sứ 
lùn), chuối hột. Nên nhớ chỉ có củ chuối hột non, 
chuối sứ còn non phải nấu chín ăn với lượng nhỏ 
mới an tòan vì củ chuối là loại thuốc xổ, tuy nhiên 
trái chuối hột tươi (chuối chát) là vị thuốc trị tiêu 
chảy. Vì thế trong vườn sau nhà tôi chỉ trồng một 
thứ chuối sứ cho an toàn khi ăn bắp chuôi, cây 
chuối, lá chuối và dây chuối để làm bánh tét rất 
tiện. 

 
Thân cây chuối làm gỏi 
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 Cách chọn cây chuối làm gỏi không có gì 
là khó khăn cho một bửa ăn lối bốn đến sáu người 
ăn, chọn cây chuối lớn độ một năm (1 year) hay 
hơn một chút, là thời gian cây chuối đang sức lớn, 
chưa có bắp chuối non bên trong, gốc chuối có 
đường kính lối hai tấc hay hai tấc rưởi tối đa. 
Chiều cao lối hai thước là cây chuối đủ làm gỏi 
cho bốn đến sáu người dùng. Khi đốn cây chuối 
nên chặc cách mặt đất lối 5 phân  để đừng chạm 
đến phần gốc, cây chuối sẽ tiếp tục mộc lên cây 
non, còn nếu như cắt luôn phần gốc là coi như giết 
cây chuối. 
 

Cách chế biến gỏi gà với chuối Con 
Nguyên liệu:   
- 400 gr. ức gà luộc vừa chín. 
- 1 củ hành tây xác lác múi cau. 
- 1 đoạn thân chuối, cắt lát mỏng, rửa sạch, để ráo. 
- 50g rau húng và rau răm,  
- 50g đậu phộng nghiền nhỏ   
- 2 muỗng hành phi,  
- dầu ăn - dầu mè … 
- nước mắm ngon, chanh, giấm. 
Nước trộn:    
- Trộn đều 2 muỗng canh nước mắm    
- 2 muỗng đường    
- 2 muỗng nước cốt chanh    
- 2 muỗng cà phê tỏi giã nhuyễn    
- ½ muỗng cà phê ớt bằm 
 Bây giờ, phần cây chuối đốn xuống để làm 
gỏi, chỉ dùng phần thân cây non, lột bỏ hết những 
bẹ già cứng, phần cây chuối non màu trăng nõn nà 
rất tươi bên trong. Chỉ giữ phần thân non nầy dài 
lối sáu hay bảy tấc hoặc hơn một chút là đủ để làm 
gỏi. 
 

 
Thân chuối cắt lát, ngâm nước giấm và muối 

 

Trước khi xắc cây chuối từng lát mỏng, 
phải pha nước giấm và muối có độ chua và mặn để 

chuối không bị đổi màu nâu đậm, để giữ màu trắng 
nguyên thủy của nó trong nửa thau chứa lối ba lít 
nước có pha muối và giấm...Khi xắt xong, cho hết 
vào thau, bóp và xả cho hết chất mủ chuối rồi xả 
lại với nước trong, không có giấm và muối. Vắt ráo 
nước và xả với nước trong cho đến khi hết vị chát 
và mùi mủ chúi, vắt ráo lại và sẵn sàng trộn gỏi. 
 Pha nước giấm hành (hành củ xắc lát), với 
muối, đường trong cái chén nhỏ, pha lối nửa chén 
cho vừa đủ thấm với phần chuối cây và đừng để rỏ 
nước nhiều làm mất mùi vị của gà vừa chín, nhớ 
thêm chút dầu mè cho thơm. Sau đó, trộn đều gà 
với rau thơm, hún quế, ngò và vài muổng nước 
mấm ớt pha sẵn, với giấm tỏi đường được nếm vừa 
miệng trước, một ít đậu phọng nghiền nhỏ rải trên 
mặt dỉa gỏi, thế là đỉa gỏi chuối cây trộn gà xé 
phay hoàn tất. 
 

 
Dỉa gỏi gà ngon lành 

 

 Ăn cháo gà với hành lá xắc nhỏ, những lác 
gừng thái mõng thêm vào tô cháo nóng thơm bốc 
khói rất ấm lòng quê hương trong chính thân mình, 
vừa thổi vừa húp, ăn với những miếng gỏi chuối 
cây trộn thịt gà chắm nước mắm ớt tùy theo vị cay 
ít hay nhiều đều hạp khẩu vị cho cả gia đình. Ngon 
tuyệt hơn nữa cho những ai thích nhâm nhi những 
miếng gỏi nầy với một chút bia hay rượu mạnh rất 
lý tưởng thả hồn về miền quê Trà Vinh thân yêu 
trong mấy ngày xuân. 

 lucky nguyễn 
Đồng Dao: 

 
 

Con gà cục tác lá chanh  
Con lợn ủn ỉn mua hành cho tôi  
Con chó khóc đứng khóc ngồi  
Bà ơi đi chợ mua tôi đồng riềng 
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( Câu chuyện sau đây chỉ là một sinh hoạt ở vùng nông thôn Trà Vinh vào những năm xa xưa) 

 

Thầy Pháp đây không phải là Ông Thầy 
tên Pháp hay ông Thầy người Pháp, mà là Ông 
Thầy chuyên trị bịnh nhân bằng Pháp Thuật Ma 
Tà. Đây là một phương pháp trị bịnh rất thông 
dụng ở thôn quê vào thập niên 40 và 50 nhứt là 
những vùng nông thôn hẻo lánh như ấp Cà Tum 
quê tôi chẳng hạn.  

Thuở ấy, người bịnh ở thôn quê thường 
đuợc chửa trị bằng thuốc Bắc nhiều hơn là thuốc 
Tây, vì vào thời điểm nầy ở Thị Xã Trà Vinh chỉ 
có vài ông Bác Sĩ Tây Y mà thôi, nhưng thái độ 
của họ rất quan liêu nên người dân sống ở nông 
thôn không quen và cũng không thoải mái khi gặp 
bác sĩ Tây Y, mà họ thích đi rước thầy thuốc Bắc 
đến nhà coi mạch rồi ra toa hốt thuốc Bắc về nấu 
(sắc) uống. Bên cạnh đó họ cũng rước thầy pháp về 
trị liệu.  

Thuở thiếu thời tôi rất thích đi xem các 
màng chửa bịnh bằng pháp thuật ma tà nầy. 
Thường thì các lần lên đồng chửa bịnh kiểu nầy 
xảy ra vào ban đêm tại nhà bịnh nhân. Khi đi xem 
các buổi thầy pháp lên đồng như vậy thì khi tàn 
cuộc, tôi sợ lắm, trên đường về tôi co giò chạy 
nhanh về nhà. Có lần ba tôi không cho tôi đi xem 
nữa, nhưng tôi lén lén đi xem vì ở thôn quê đâu có 
gì để giải trí vào ban tối cho trẻ con vào thời ấy. 
Điều đáng nói ra đây tôi cũng chính là bịnh nhân 
của môn pháp thuật tà ma lên đồng nầy. 

 

 
Một cảnh lên đồng 

Vào một mùa gió lạnh cuối năm, tôi không 
nhớ rõ ngày tháng nào, nhưng tôi nhớ là năm ấy tôi 
mười hai tuổi, bị bịnh liệt giường liệt chiếu, má tôi 
cho tôi uống vài gói thuốc cảm mạo hiệu Ba Con 

Cò không thuyên giảm, ba tôi bàn nên đi rước thầy 
thuốc Bắc về nhà coi mạch rồi hốt thuốc thang 
uống, còn má tôi thì cũng muốn ruớc thêm Thầy 
Pháp về chửa bịnh cho tôi. Má tôi tin rằng tôi bị tà 
ma nhập vào nên bịnh cứ dây dưa, càng ngày càng 
tệ hơn. Ba tôi đi đến ấp Mai Hương gặp Ông Thầy 
Phần, rước thầy về coi mạch và hốt hai thang thuốc 
Bắc. Còn má tôi thì nhờ người chú đi ruớc Ông 
Thầy Trừ, thầy dạy tôi học chữ trong ấp, và cũng 
hành nghề Thầy Pháp với đệ tữ tên là Hai Răng 
(con của Ông Từ Sâm ở đình Cà Tum).  

 

 
Thầy Pháp chửa bịnh bằng pháp thuật  

 Uống thuốc Bắc là trị liệu bịnh về phần 
xác, còn thầy pháp lên đồng là trị liệu về phần hồn 
cho tôi. Đêm hôm ấy tôi nằm trên chiếc giường gỗ, 
tôi đang lên cơn sốt,tay chân thì lạnh run, đắp trên 
mình một cái mền mà còn phủ thêm một chiếc 
chiếu bao bọc thân tôi như là một cái xác chết… 

Thầy Ba Trừ đã đến cùng với đệ tữ Hai 
Răng, anh nầy lớn hơn tôi vài tuổi. Thầy Ba xách 
trên tay cái túi vải kháng chiến ( tuí vết ) đựng đầy 
đủ dụng cụ hành nghề. Ba Má tôi, các bà con bên 
nội, bên ngoại độ hơn mười ngưòi, ai ai cũng lộ vẻ 
lo âu cho số phận của tôi. Má tôi rất bận rộn lo 
nước trà cho bà con uống, mua thêm bánh ngọt, mà 
còn phải làm thêm con gà nấu cháo để cúng thần 
linh hay hồn ma gì đó trong đêm ấy. 

Thầy Ba Trừ lấy từ trong túi dết ra cây bút 
lông, một cuộn giấy đỏ và một lọ mực tàu đen. 
Xong, thầy trịnh trọng ngồi vào bàn giữa, thầy vẽ 
bùa trong khi một số thân nhân của tôi đứng chung 
quanh bàn nhìn. Thầy để các lá bùa đã vẽ xong gần 
cái tĩn đã cạn nước mắm đã được xúc rửa sạch sẻ. 

“ Kìa Bác Chín tới kìa ! Thưa Bác Chín. 
Thưa Cậu Chín …”. Đó là những lời chào hỏi Ông 






































































